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De wervelende geschiedenis van 
het beroemdste kasteel ter wereld
	Ê 1623-2023: Versailles bestaat exact 400 jaar

	Ê Als de muren van Versailles konden praten, ze hadden 
vele geheimen te vertellen

	Ê Meesterverteller Johan Op de Beeck schrijft het 
onvertelde verhaal van Versailles

Johan Op de Beeck
Versailles

Het jachtpaviljoen van Lodewijk 
XIII werd door Lodewijk XIV 
uitgebouwd tot een van de 
grootste, mooiste en duurste 
kastelen ter wereld. Versailles 
werd een machtscentrum 
vol intriges, grote politieke 
gebeurtenissen, schandalen 
en liaisons dangereuses. Tijdens 
de Franse Revolutie werd het 
bijna gesloopt, later werd het 
compleet verbouwd tot museum. 
Nog steeds is het een forum van 
wereldgeschiedenis. De Eerste 
Wereldoorlog werd er in 1919 
beëindigd. Hitler haatte Versailles. 
De geallieerden bombardeerden 
het. Meesterverteller Johan Op de 
Beeck beschrijft majestueus vier 
eeuwen Versailles.

Johan Op de Beeck is geschiedkundig 
auteur en was voorheen journalist en 
hoofdredacteur van diverse media. 
Over de Franse geschiedenis schreef 
hij de bestseller De Zonnekoning (2018), 
het tweedelige De Franse Revolutie 
(2022) en vijf bejubelde boeken over 
het napoleontische tijdperk: Napoleons 
nachtmerrie (2012), Waterloo (2013), de 
tweedelige biografie Napoleon (2014) en 
Het hart van Napoleon (2016). Ook Het 
verlies van België (2015) en Leopold II (2020) 
over de Belgische geschiedenis kenden 
een enorm succes. Tevens schreef hij 
twee historische thrillers: Het complot van 
Laken (2019) en De staatsvijand (2021).

t i t e l  Versailles | au t e u r  Johan Op de Beeck
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  150 x 228 mm
o m va n g  352 blz. | i s b n  978 94 926 2660 8 | p r i j s  € 39,99
i s b n e-b o o k 978 94 926 2662 2 | p r i j s  e-b o o k  € 12,99
n u r  684 | v e r s ch ij n i n g s d at u m oktober 2023

Over De Franse Revolutie: 

‘Levendige en erudiete hedendaagse geschiedschrijving die 
informeert maar ook amuseert.’
De Morgen 

‘Een wervelende vertelling.’
Het Laatste Nieuws

(c) Eva O
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Intiem relaas over ziekte. Over 
doodgaan. Maar vooral: over het 
leven

Evi Hanssen legt opnieuw haar ziel bloot, meer dan ooit

Een ijsbreker om op een mooie manier afscheid te 
nemen van het leven en van elkaar

Van Sinds ik niet meer drink zijn meer dan 
37.000 exemplaren verkocht

Evi Hanssen
Traag naar de hemel

'De beestjes zijn terug. Deze keer 
ga ik er niet meer van genezen.' 
In het voorjaar van 2021 kreeg 
Evi Hanssen van haar mama te 
horen dat haar borstkanker was 
uitgezaaid. Op 14 maart 2023 zou 
Arlette sterven. Maar dat wisten 
ze toen nog niet. Terwijl Arlette 
steeds zieker werd, blikten 
moeder en dochter samen terug, 
beleefden ze ontelbare mooie 
momenten en namen ze intens 
afscheid. Arlette leefde nog 
22 maanden volop tot ze koos 
voor een zachte dood en traag 
naar de hemel ging. Nu ze er niet 
meer is, probeert Evi te rouwen 
in een leven zonder moeder.

Evi Hanssen (1978) is een populaire 
radio- en tv-persoonlijkheid en 
columniste in Vlaanderen en 
Nederland. In 2020 verscheen 
haar eerste boek, Ergens onderweg. 
Samen met Jutta Borms en Hilde De 
Baerdemaker maakte ze de podcast 
'Nog 9 minuten' en de boeken Nog 9 
minuten. Inspiratie voor meditatie en 
Nog 9 minuten. Meditatie voor kinderen. 
Sinds ik niet meer drink werd een 
bestseller in Nederland en België.

T ITEL Traag naar de hemel | AUTEUR  Evi Hanssen
UIT VOERING  Paperback | FORMA AT  135 x 210 mm
OMVANG  240 blz. | ISBN  978 94 641 0303 8 | PRIJS  € 22,99
ISBN E-BOOK 978 94 641 0304 5 | PRIJS E-BOOK  € 9,99
NUR  770 | VERSCHIJN INGSDATUM oktober 2023

‘Het blij� raar. Ik weet dat mijn moeder ongeneeslijk ziek is. 
Dat maakt mij enorm verdrietig. Maar aan de andere kant ben 
ik ook heel dankbaar dat ik nu rustig afscheid kan nemen. We 
kunnen bewust kiezen om er elke keer iets bijzonders van te 
maken. Ik zie dit een beetje als een langgerekt feest. Een kans 
om het leven, háár leven te vieren. Een ode aan mijn mama, de 
komende maanden of jaren. Dat verdient ze wel. Alsof ik haar 
nu kan teruggeven wat ze al die jaren aan ons hee� gegeven: 
aandacht, complimenten, humor.’

©
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Een urgente waarschuwing voor de 
gevaren van valse geschiedenis
	Ê Internationaal bekende auteur

	Ê Jo Hedwig Teeuwisse heeft meer dan 218.000 volgers  
op Twitter

	Ê Fake history is fake news over het verleden 

	Ê De auteur is beschikbaar voor interviews

Jo Hedwig Teeuwisse
Fake history

De geschiedenis vertelt ons iets 
over wie we zijn en waar we 
vandaan komen. Toch kom je 
dagelijks valse beweringen over 
het verleden tegen in het nieuws, 
in kranten en vooral op sociale 
media. Jo Hedwig Teeuwisse 
is op een eenvrouwsmissie om 
historische misvattingen te 
ontmaskeren en de waarheid 
terug te winnen, van de uitspraak 
'Laat ze taart eten' die ten onrechte 
aan Marie Antoinette wordt 
toegeschreven tot de apocriefe 
hoorns die vikinghelmen sierden.  
In Fake history ontkracht Jo 
Hedwig Teeuwisse 101 mythen, 
zodat je jezelf kunt wapenen om 
valse geschiedenis te herkennen 
en te weerleggen.

Jo Hedwig Teeuwisse, wereldwijd 
bekend als The Fake History Hunter, 
is een populaire historisch adviseur 
die op sociale media misvattingen 
over het verleden ontkracht 
en rechtzet. Al decennialang 
werkt ze als historisch adviseur 
en als onderzoeker voor films, 
documentaires en musea. Ze is 
gespecialiseerd in het dagelijks 
leven in Europa, met name tijdens 
de middeleeuwen en de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Ze woont in 
Groningen.

t i t e l  Fake history | au t e u r  Jo Hedwig Teeuwisse
o r i g i n e l e t i t e l Fake History. 101 Things that Never Happened
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  352 blz. | i s b n  978 94 641 0363 2 | p r i j s  € 22,99 | i s b n e-b o o k 978 94 641 0364 9
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  680 | v e r s ch ij n i n g s d at u m september 2023

‘Haar ontdekkingen zijn de moeite waard.’ - VRT

‘Teeuwisse ontzenuwt op Twitter en op haar website 
onvermoeibaar nepgeschiedenis.’ - NRC Handelsblad
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Zita Theunynck is terug!
Van Het wordt spectaculair. Beloofd. werden 
15.000 exemplaren verkocht

1 op 6 koppels worstelt met onvruchtbaarheid

De auteur stoeit met de fijne lijn tussen fictie en non-
fictie

Dit autobiografische verhaal gaat over de grillige wegen 
van het leven, over hoe er dingen gebeuren (en dan nog 
wat dingen) en niks blijkt te gaan zoals je had gedacht

Zita Theunynck
Dit is niet wat er zal gebeuren.

Vrijdagavond. Het is 16 over 8.
Het weekend begint voor 
iedereen.
Niet voor mij. Ik lig op een 
ziekenhuisbed, aan een infuus 
met weeënremmers. Alles om 
de twee kindjes die 26 weken 
oud zijn in mijn buik te houden. 
De volgende 48 uren zullen 
uitwijzen of ze nu al geboren 
worden of niet. 48 uren die 
de rest van hun leven zullen 
bepalen. En dat van mij.
In dit verhaal heb ik voor een 
keer niets te beslissen.
Niet hoe het begon.
Niet hoe het eindigt.

Zita Theunynck (1989) is auteur 
en scenarist. Ze schreef in 2017 de 
bestseller Het wordt spectaculair. 
Beloofd. In Dit is niet wat er zal 
gebeuren. maakt ze het persoonlijker. 
Zita vindt dat iedereen die ooit bang 
in een ziekenhuisbed heeft gelegen 
dit boek moet lezen. En ook iedereen 
die een gênant verhaal over kak heeft. 
Zita stopt nu met in de derde persoon 
over zichzelf te schrijven.

T ITEL Dit is niet wat er zal gebeuren. | AUTEUR  Zita Theunynck
UIT VOERING  Paperback | FORMA AT  135 x 210 mm
OMVANG  288 blz. | ISBN  978 94 929 5807 5 | PRIJS  € 22,99
ISBN E-BOOK 978 94 929 5808 2 | PRIJS E-BOOK  € 9,99
NUR  301 | VERSCHIJN INGSDATUM oktober 2023

Over Het wordt spectaculair. Beloofd.:

‘�eunynck slaagt er perfect in die emotionele onwennigheid 
weer te geven in de vele levensechte en overtuigende dialogen die 
ze haar personages in de mond legt.’
**** Knack Focus

‘Met veel vaart en humor leidt �eunynck je door een wereld 
waarin niets vanzelfsprekend is. Dé zomerboekentip.’
**** Metro

‘Wat. Een. Debuut.’
***** Cutting Edge

‘De liefde tussen Anna en Leonard is er eentje waar je vanzelf in 
wordt meegezogen.’ 
Libelle

©
 Koen Broos
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Een verontrustende en originele 
roman over liefde, macht en 
manipulatie
	Ê Bestseller in Frankrijk: 90.000 exemplaren verkocht

	Ê Mon mari won de Prix du Premier Roman

	Ê De vertaalrechten werden verkocht aan de VS, het 
Verenigd Koninkrijk, Italië, Rusland en Korea

	Ê Voor de lezers van Gone Girl (Gillian Flynn) en You 
(Caroline Kepnes)

	Ê De auteur is beschikbaar voor interviews

Maud Ventura
Mijn man

Ze heeft een benijdenswaardig 
leven: een succesvolle carrière, 
een mooi huis in een buitenwijk, 
twee kinderen en de perfecte 
man. Maar onder dit schijnbare 
huwelijksgeluk schuilt een 
allesverterende passie. Na 
vijftien jaar is ze nog steeds 
smoorverliefd op haar man, 
maar ze twijfelt of haar intense 
gevoelens wederzijds zijn. 
Daarom wil ze onberispelijk zijn. 
Ze bereidt elk samenzijn met 
haar man nauwgezet voor, zet 
vallen voor hem en straft hem als 
hij fouten maakt. Elke dag bouwt 
de spanning zich op en groeit het 
onbehagen. Kan hun huwelijk 
haar hartstocht overleven?

Maud Ventura (1993) heeft een master 
in filosofie en in management. Ze 
staat momenteel aan het hoofd van 
de podcastafdeling van de Franse 
radiogroep NRJ. In haar eigen podcast 
Lalala onderzoekt ze de complexiteit 
van de liefde. Maud Ventura woont in 
Parijs. Mijn man is haar romandebuut.

t i t e l  Mijn man | au t e u r  Maud Ventura | o r i g i n e l e t i t e l Mon mari
v e r ta l i n g Henriëtte Gorthuis
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  256 blz. | i s b n  978 94 641 0396 0 | p r i j s  € 22,99 | i s b n e-b o o k 978 94 641 0397 7
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  302 | v e r s ch ij n i n g s d at u m september 2023

‘Een onweerstaanbaar genot!’ - Amélie Nothomb

‘Een tekst die schittert. Een echt succes.’ - Elle

‘Mijn man is een roman om te savoureren. De auteur speelt met 
haar lezer, bouwt de spanning op en neemt je mee. Maar niet 
noodzakelijk naar waar je denkt... Een zege.’ - Le Parisien

‘Mijn man bezit een donkere, klinische en stekelige humor. 
- Le Nouvel Obs

	Ê Nederlands omslag volgt
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De langverwachte comeback van 
de meest gelauwerde thrillerauteur 
van Vlaanderen
	Ê De bodyguard is een nieuwe thrillerreeks die zich 
afspeelt in Gent 

	Ê Bavo Dhooge kreeg verschillende jaren vijf  *****in de 
VN Thrillergids

	Ê Feestelijke boekpresentatie in Gent

Bavo Dhooge
De samoerai

Chris Coene is bijna vijftig en 
heeft steeds meer kwaaltjes. De 
penopauze wenkt. Geen goede 
reclame voor een bodyguard. 
Maar Chris is dan ook geen 
gewone lijfwacht: filosofisch, 
onthecht en alleen gaat hij 
door het leven. Wanneer model 
Britt De Bie bedreigd wordt, 
moet Chris haar beschermen. 
Britt is niet alleen de ex van 
een Gentse zakenman, maar 
ook een oude vlam van Chris. 
Zal hij weer voor haar charmes 
vallen? Ondertussen probeert 
de bodyguard, die ooit zelf 
bescherming nodig had, zijn 
wonden te verbergen...

Bavo Dhooge (1973) is schrijver 
van thrillers en romans. Hij werd 
meermaals bekroond, onder andere 
met de Hercule Poirotprijs, de 
Schaduwprijs en de Diamanten Kogel, 
werd twee keer genomineerd voor de 
Gouden Strop en kreeg verschillende 
jaren vijf ***** in de VN Thrillergids. 
Zijn thriller Styx verscheen in de VS 
bij Simon & Schuster en wordt in 2023 
verfilmd.

t i t e l  De samoerai | au t e u r  Bavo Dhooge
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  288 blz. | i s b n  978 94 641 0325 0 | p r i j s  € 22,99 | i s b n e-b o o k 978 94 641 0326 7
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  330 | v e r s ch ij n i n g s d at u m september 2023

‘Vindingrijk, origineel, spannend en goed geschreven.    
Een pareltje.’ - VN Thrillergids

‘Swingend proza en internationale klasse.’ - Knack

‘Een unicum in Vlaanderen.’  - HUMO

‘Briljant en inventief.’  - De Morgen

©
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Een liefdevol maar pijnlijk portret 
van de band tussen een vader en 
een zoon

Ruim 1 kind op 3 in Vlaanderen groeit op bij minstens 
één ouder met een verslaving of een psychisch 
probleem

De auteur wil met deze roman het taboe rond 
psychische problemen in een gezinssituatie doorbreken

Jan Van den Bosch is een bekend acteur en heeft 
48.000 volgers op Instagram

Jan Van den Bosch
Goede vaders wijzen niet

Rik is tien jaar en groeit op 
bij zijn vader, die een beetje 
anders is. Hij heeft de dood van 
Riks moeder, zijn grote liefde, 
nooit kunnen verwerken. Haar 
overlijden betekende niet alleen 
het einde van hun gelukzalige 
jaren samen, maar ook van zijn 
eigen leven. Hij verliest zich in 
zijn rouw en komt terecht in een 
wereld van alcohol, medicatie 
en gedwongen opnames in een 
psychiatrische instelling.
Goede vaders wijzen niet is een 
onthutsend maar tegelijk 
zachtmoedig verhaal over een 
geestelijk zieke man en zijn zoon, 
die een plaats probeert op te 
eisen in het vreemde hoofd van 
zijn vader.

Jan Van den Bosch (1984) is 
acteur. Hij speelde mee in tal van 
theaterproducties en televisiereeksen 
(onder andere Click-ID en Familie). 
Goede vaders wijzen niet is zijn 
romandebuut.

T ITEL Goede vaders wijzen niet | AUTEUR  Jan Van den Bosch
UIT VOERING  Paperback | FORMA AT  135 x 210 mm
OMVANG  224 blz. | ISBN  978 94 641 0425 7 | PRIJS  € 22,99
ISBN E-BOOK 978 94 641 0426 4 | PRIJS E-BOOK  € 9,99
NUR  301 | VERSCHIJN INGSDATUM oktober 2023

‘Ik zou vrienden van vroeger kunnen laten getuigen over wie wij 
waren. Hoe wij in elkaar zaten. De eenheid die we vormden. Wat we 
elkaar gunden, hoe genereus we waren, in alles, het leven, de liefde, 
de vriendschap. Ik bestond alleen door haar. Zij definieerde mij en ik 
haar. Ze was een deel van mij, een onmisbaar deel. Onmisbaar, zoals 
een orgaan. Ik zou dat allemaal kunnen vertellen, maar dat gaat niet. 
Ik kan het niet meer. 
Het is heel erg simpel. We wachten allemaal op het moment dat 
ons leven een finale betekenis krijgt. Die ene dramatische wending 
die je zal maken of kraken. Ik dacht dat onze eerste ontmoeting dat 
moment was. Tot we een zoon kregen, toen dacht ik dat het dat was.’

(c) Pieter-Jan V
an Stockstraeten / Photo N
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HORIZON KIDS

	Ê Karo Pauwels is een Brusselse 
illustrator die graag op alles 
tekent wat ze tegenkomt: 
papier, doek, muren én ramen.

Hilarisch avontuur met een 
ongewone hoofdrolspeler
	Ê Bestseller in Frankrijk, al meer dan 40.000 exemplaren 
verkocht

	Ê Tweede deel in de serie is reeds bevestigd

Alex Vizorek
De grote ontsnapping

Paul is een zetpil. Hij droomt 
ervan uit de medicijnkast te 
ontsnappen en de wereld rond 
te reizen om de geur van rozen 
te ontdekken. Zijn tijd komt, dat 
weet hij zeker!  
Als op een dag een geconstipeerd 
klein meisje op zoek naar 
verlossing de badkamer inloopt, 
begrijpt Paul de duistere realiteit 
die hem te wachten staat. Hij 
heeft geen andere keuze dan te 
vluchten en aan zijn waanzinnig 
avontuur te beginnen. Zal 
het Paul lukken aan zijn lot te 
ontsnappen?

	Ê Aléx Vizorék is een Belgisch 
comedian, radio- en 
televisiepresentator en auteur.

	Ê Caroline Allan studeerde 
Literatuur aan de VUB (Brussel) en 
schrijft graag gekke verhalen voor 
kinderen én hun ouders. 

t i t e l  De grote ontsnapping | au t e u r  Alex Vizorek
o r i g i n e l e t i t e l L'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée
v e r ta l i n g Mariella Manfré
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  170 x 220 mm
o m va n g  48 blz. | i s b n  978 94 641 0431 8 | p r i j s  € 14.99
i s b n e-b o o k 978 94 641 0432 5 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99
v e r s ch ij n i n g s d at u m november 2023

‘Ik heb hardop zitten lachen tijdens het lezen van dit boek. 
Perfect voor kinderen die in de pipi- en kakafase zitten én  
voor hun ouders die in die fase zijn blijven steken.’ 
- Nicolas Demorand, France Inter 

‘Echt een boek om in de handen van je kinderen te duwen.’ 
- Benjamin Müller, France 5

6+
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Jamina Van Maele is afgestudeerd 
als illustrator aan Sint Lucas in 
Antwerpen en behaalde nog een 
master in Beeldende Kunsten. Ik 
ben Hasse D. D. is haar eerste boek. 

Herkenbaar verhaal over de 
overgang van kind naar puber
Ê De auteur heeft een uitgebreid netwerk

Ê Met prachtige tekeningen van een beginnend illustrator

Els Hoebrechts
Ik ben Hasse D.D.

Hasse ontdekt dat groot worden 
niet altijd even makkelijk is. 
Iedereen vindt haar kleine broer 
lief en schattig. Maar haar? 
En waarom is ze bang van het 
donker als ze moet gaan slapen? 
Dat hoort toch niet bij groot zijn, 
ze is tenslotte al negen.
Als Hasse op school een fout 
maakt en de hele klas haar 
uitlacht, schaamt ze zich te 
pletter. Gelukkig is er muziek...
In een herkenbaar verhaal 
en met prachtige illustraties 
schetsen Els Hoebrechts en 
Jamina Van Maele de overgang 
van kind naar puber, van een nog 
magische wereld naar de realiteit 
van alledag.

Els Hoebrechts werkte bij 
uitgeverij Zwijsen, onder andere 
als hoofdredacteur van Jules. 
Ondertussen is ze aan de slag als 
copywriter en schrijft ze mee aan 
verschillende kinderboeken.

t i t e l Ik ben Hasse D.D. | au t e u r  Els Hoebrechts
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  155 x 210 mm
o m va n g  112 blz. | i s b n  978 94 641 0319 9 | p r i j s  € 15,99
n u r  282 | v e r s ch ij n i n g s d at u m september 2023
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Een prachtig prentenboek over 
opgroeien (voor ongeduldige 
kinderen)
	Ê Veel interesse uit binnen- en buitenland voor de boeken 
van Shamisa Debroey

	Ê POS-materiaal beschikbaar

Shamisa Debroey
Knopje

Knopje is een jong plantje dat 
niet kan wachten om groot te 
zijn. In de Engelse tuin waarin 
ze opgroeit, zijn alle bloemen 
helemaal opengebloeid. De 
rozenstruiken lachen haar uit, 
de vergeet-me-nietjes doen alsof 
ze niet bestaat en de viooltjes 
plagen haar. Wat is ze toch een 
klein, onbenullig ding. 
Knopje geeft niet op: ze geeft 
zichzelf water, omhult zich met 
blaadjes van andere planten 
en gaat op zoek naar betere 
grond. Ze smeekt de zon: 'Laat 
me stralen!' Maar er gebeurt 
helemaal niets. 
Als de maan hoog aan de hemel 
staat, huilt Knopje. Tot ze iets 
voelt wat ze nooit eerder voelde.

Shamisa Debroey is een freelance 
tekenaar en schrijver met Belgisch-
Zimbabwaanse roots. Haar 
afstudeerproject Verdwaald verscheen 
meteen als graphic novel bij Oog & 
Blik. Ze won vele prijzen met haar 
illustraties. Ondertussen werkt ze 
voor klanten als Apple, De Standaard, 
Flair en NRC. De allerbeste uitvinding 
van de hele wereld was haar eerste 
kinderboek.

t i t e l  Knopje | au t e u r  Shamisa Debroey
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  215 x 280 mm
o m va n g  40 blz. | i s b n  978 94 641 0373 1 | p r i j s  € 16,99
n u r  273 | v e r s ch ij n i n g s d at u m september 2023

Over De allerbeste uitvinding van de hele wereld:

‘Sterk verhaal met schitterende illustraties. De mooie com-
posities nemen je mee in de kleurrijke wereld van Shamisa 
Debroey.’ - Fatinha Ramos, prijswinnend illustrator voor 
The New York Times, The Washington Post en tal van kin-
derboeken

‘Een fijn en toegankelijk prentenboek, dat veel kinderen zal 
aanspreken.’ - De Standaard

‘Een heerlijk boek met een einde dat een glimlach op je 
gezicht tovert.’ - Allesoverspeelgoed.nl

©
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Marie-Anne Abesdris illustreerde 
verschillende strips voor jongeren 
na het behalen van haar diploma 
visuele communicatie aan de Olivier 
de Serres School voor Toegepaste 
Kunsten. Ze geeft ook workshops 
beeldende kunst op scholen.

Voor de fans van Leven van een 
loser en Dagboek van een muts
	Ê Tweede deel in hilarische Franse bestsellerreeks

	Ê In Frankrijk verschenen 10 delen in de reeks en werden 
meer dan 600.000 exemplaren verkocht

	Ê Prijsactie met eerste deel van het boek

Virginy L. Sam
Dagboek van een lastpak - 2

Kerst is niet meteen Fenna's 
favoriete seizoen. Al helemaal 
niet omdat ze altijd vreselijke 
cadeaus krijgt (wie is er nu 
blij met een boek over een 
jong paardenwonder? Wie?) 
Kerst staat ook gelijk aan het 
winterrapport. Omdat Fenna 
het te druk heeft met haar 
Vereniging voor Lastpakken, 
verliest ze haar cijfers uit het 
oog. Oeps!  Dan wordt Fenna 
uitgenodigd voor een feest waar 
haar crush Théo zal zijn. Maar 
ze moet haar ouders beloven 
dat ze ook haar kleine zusje Eva 
meeneemt. Gelukkig heeft Fenna 
een diploma Lastpakologie. Ze 
vindt vast een oplossing om deze 
vreselijk tijd te overleven.

Virginy L. Sam is televisie- en 
filmregisseur. Ze schrijft romans 
en zelfs kook- en gameboeken. Ze 
geeft ook theaterles aan kinderen en 
jongeren. 
 
 

t i t e l  Dagboek van een lastpak - 2 | au t e u r  Virginy L. Sam
o r i g i n e l e t i t e l Le journal d'une Peste (vol 2)
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  288 blz. | i s b n  978 94 641 0176 8 | p r i j s  € 16,99 | i s b n e-b o o k 978 94 641 0177 5
p r i j s  e-b o o k  € 9,99 | n u r  283 | v e r s ch ij n i n g s d at u m september 2023

‘Leesplezier is verzekerd.’ - Pluizer

‘Een heerlijk humorvol boek waar kinderen van 10 jaar en 
ouder zeker van zullen genieten.’
- Libris Kinderboekeninspiratie

‘Omdat het boek wisselt tussen verschillende handschriften 
en veel illustraties heeft, blijft het boeiend om te lezen.’ - 
Allesoverspeelgoed.nl
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Het derde stripboek in de 
succesvolle reeks van Dylan 
Haegens!
Ê Van de eerste twee stripboeken werden al meer dan 

40.000 exemplaren verkocht!

Ê Dylan Haegens heeft bijna 2 miljoen abonnees op 
YouTube en meer dan 1.5 miljoen volgers op TikTok

Ê Heel veel grappige stripjes in de animatiestijl die 
bekend is van het YouTube-kanaal

Ê Met stripjes om zelf af te maken en in te kleuren!

Ê Veel (online) promotie door Team Dylan Haegens

Ê POS-materiaal op aanvraag beschikbaar

Dylan Haegens
Dylan Haegens - Stripboek 3

Het derde kindje van team 
Haegens is een feit. En dan 
hebben we het natuurlijk over het 
derde stripboek! Er is alleen een 
klein probleempje: het stripboek 
is nog niet af... Daarom is de 
hulp van de lezer hard nodig! 
Het stripboek bevat een aantal 
lege plekken waarin gekleurd 
en getekend moet worden. 
Waarschijnlijk zijn die plekken 
nog leeg omdat Rick te druk was 
met slapen, Teun met scheten 
laten, Dylan met het rondrijden in 
zijn nieuwe auto en Marits hand 
aardig verkrampt was door het 
vasthouden van de fles voor de 
baby... Help jij mee?

Dylan Haegens (1992) begon in 2010 
met het plaatsen van filmpjes op 
YouTube. Zijn groep volgers groeide 
gestaag en inmiddels heeft hij bijna 
2 miljoen abonnees. Dylan richt zich 
samen met zijn team, bestaande uit 
Teun, Rick en zijn vriendin Marit, 
vooral op het maken van komische 
sketches.

t i t e l Dylan Haegens - Stripboek 3 | au t e u r  Dylan Haegens
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  210 x 297 mm
o m va n g  64 blz. | i s b n  978 90 488 6878 0 | p r i j s  € 9,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 6879 7
p r i j s  e-b o o k  € 4,99 | n u r  362 | v e r s ch ij n i n g s d at u m september 2023
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Hoe klinkt, hoe klinkt, wat jij nu 
ziet?
 Een wel heel origineel geluidenboek! 

 160 fantastische kleurrijke platen 

 Een wonderlijk boek waarin je de illustraties kunt 
'horen'

 Voor heel veel voorleesplezier met jonge én oudere 
kinderen

Benjamin Gottwald
Wroaaaah! doet de leeuw

Opgepast! Dit boek slurpt en 
plonst, zoemt en kraakt. Open je 
ogen en je oren maar goed, want 
je mag de geluiden helemaal zelf 
maken. Ook zonder woorden is 
dit het allerluidste boek dat er 
bestaat!

Benjamin Gottwald werd in 1987 
in Darmstadt geboren. Hij woont 
en werkt als freelance illustrator 
in Hamburg en tekent voor 
tijdschriften, maakt animaties en 
bouwt figuren van hout.

T I T E L Wroaaaah! doet de leeuw | AU T E U R  Benjamin Gottwald | O R I G I N E L E T I T E L Spinne 
spielt Klavier
U I T V O E R I N G  Hardback | F O R M A AT  170 x 240 mm
O M VA N G  160 blz. | I S B N  978 90 488 7066 0 | P R I J S  € 19,99
I S B N E-B O O K 978 90 488 7067 7 | P R I J S  E-B O O K  € 9,99
N U R  270 | V E R S CH IJ N I N G S D AT U M juli 2023
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Het vierde deel in de hysterische, 
hilarische serie monsteravonturen 
van John Kelly
	Ê Het vierde deel in de hilarische Monsterdokter-serie van 
John Kelly

	Ê Populaire serie bij kinderen die houden van boeken als 
Tom Groot en De waanzinnige boomhut

	Ê Met superveel illustraties en verrijkende 
tekstelementen

	Ê Ook verkrijgbaar als dolkomisch luisterboek

John Kelly
De Monsterdokter 4

Het is tijd voor het meest 
gruwelijke spel ooit...  
Mis de MONSTERBAL-finale 
aanstaande zaterdag zeker niet! 
De Scherphoekse Hoektanden 
tegen de Afschuwelijke All-Stars. 
Kaartjes zijn nu te koop! (Helaas 
mogen kaartjes niet opgegeten 
worden.) 
Wanneer de bal de 
scheidsrechter verslindt tijdens 
de jaarlijkse MONSTERCUP-
competitie, is het de taak van 
Appie en de monsterdokter om 
alles en iedereen te redden.

John Kelly illustreerde al diverse 
kinder- en prentenboeken en schreef 
er ook al een aantal (bijvoorbeeld Mag 
ik meedoen?). Maar de boeken in De 
Monsterdokter-serie zijn de eerste die 
hij zowel zelf schreef als illustreerde. 
En met geweldig resultaat!

t i t e l  De Monsterdokter 4 | au t e u r  John Kelly | v e r ta l i n g Willem Jan Kok
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  192 blz. | i s b n  978 90 488 7105 6 | p r i j s  € 17,99
i s b n e-b o o k 978 90 488 7106 3 | p r i j s  e-b o o k  € 8,99
n u r  282 | v e r s ch ij n i n g s d at u m november 20238+
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Monsterjagers klaar? Aanvallen 
maar!
 De geliefde vosjes Ted en Nikkie zijn weer terug voor 

een gloednieuw avontuur

 Het derde deel van een hilarische, avontuurlijke serie

 Van prijswinnend dubbeltalent Nadia Shireen

 Ideaal boek voor lezers van 7 tot 10

 Perfect voor fans van Dog Man, Roald Dahl, David 
Walliams, en voor iedereen die graag lacht

Nadia Shireen
Grimwoud - deel 3

Er dreigt gevaar! Er loopt een 
monster rond! Ted, Nikkie, Bibi 
en de rest van de Grimwoud-
bende beginnen aan het grootste 
avontuur van hun leven: ze 
moeten hun huis zien te redden 
van een gemeen, stinkend 
monster.

Nadia Shireen schreef en illustreerde 
al vele prentenboeken die in de 
prijzen vielen. Ze staat bekend om 
haar humor en stond op de shortlist 
van de Roald Dahl Funny Prize en de 
Waterstones Children’s Book Prize. 
Grimwoud is haar eerste serie voor 
jonge lezers.

T I T E L Grimwoud - deel 3 | AU T E U R  Nadia Shireen
U I T V O E R I N G  Hardback | F O R M A AT  155 x 210 mm
O M VA N G  320 blz. | I S B N  978 90 488 6449 2 | P R I J S  € 16,99
I S B N E-B O O K 978 90 488 6450 8 | P R I J S  E-B O O K  € 7,49
N U R  282 | V E R S CH IJ N I N G S D AT U M november 2023

‘Ted en Nikkie zijn mijn favoriete grappige vosjes 
TER WERELD.’ 
Liz Pichon, auteur van Tom Groot 
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Reis met Isa, oom Arnold en Nobel 
naar Ierland en zoek mee naar de 
magische amuletten
	Ê Het tweede deel in de magische Fabulant-serie, dat zich 
afspeelt in Ierland  

	Ê Met prachtige cover door Kristel Steenbergen

	Ê Het spannende vervolg op Fabulant - De duistere koningin

	Ê Het eerste deel in de serie is finalist van de Hotze de 
Roosprijs!

Marloes Kemming
Fabulant 2

Oom Arnold en Isa zijn dolblij dat 
ze Resa, de gevaarlijkste vijand 
van het Stelsel, op Aarde hebben 
weten te vangen in het lichaam 
van een muis. Isa’s vrienden 
op Fabulant zijn nu veilig voor 
haar duistere magie. Tot Resa 
op een dag weet te ontsnappen, 
met hulp van een mysterieuze 
handlanger. Isa, Nobel en oom 
Arnold vertrekken hals over kop 
naar Ierland, om eerder dan Resa 
de drie magische amuletten te 
vinden die de poort van Aarde 
naar Silvant kunnen openen. 
Gelukkig krijgen ze tijdens 
hun spannende zoektocht hulp 
van drie wel heel bijzondere 
geesten...

Marloes Kemming wordt in 1983 
geboren in Druten, een dorpje aan de 
Waal. Na een studie kunstgeschiedenis 
in Groningen, de kunstacademie 
in Antwerpen en een uit de hand 
gelopen wereldreis van 3 jaar, gaat ze 
in Amsterdam wonen. Daar werkt ze 
parttime als communicatieadviseur en 
schrijft ze kinderboeken en artikelen 
over reizen en eten. Haar eerste 
roman voor volwassenen won in 2015 
de debuutprijs Coffeecompany Book 
Award. Marloes houdt van de herfst, 
rode schoenen, zwemmen in zee, van 
boeken en champagne.

t i t e l  Fabulant 2 | au t e u r  Marloes Kemming
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  224 blz. | i s b n  978 90 488 7096 7 | p r i j s  € 17,99
i s b n e-b o o k 978 90 488 7097 4 | p r i j s  e-b o o k  € 8,99
n u r  283 | v e r s ch ij n i n g s d at u m oktober 2023

‘Dit boek is een mega-super aanrader voor kinderen, 
jongeren en volwassenen die van originele fantasy-achtige 
verhalen houden die lekker weglezen.’ 
Marissa (@tanteboekie)  
 
‘Een vrolijk, sprookjesachtig verhaal! Naast het avontuur 
en de magie komen er thema’s die belangrijk zijn voor 
tieners voorbij.’ 
Iris (@readalicious)

10+



overam
stel uitgevers

MOON

Een hilarisch prentenboek dat 
perfect is om voor te lezen voor het 
slapen
	Ê Een grappig, kleurrijk en bijzonder prentenboek

	Ê Een verhaal vol fantasie, aangevuld met kleurrijke en 
humoristische illustraties

	Ê Oirik schreef en illustreerde eerder Owen en dingen die 
niemand zag

Oirik
Het ding met knopjes (en een 

gele pyjama)

Op een dag vindt Wiep een gek 
ding (met een gele pyjama), dat 
ze van haar ouders mee naar 
huis mag nemen. Maar hoe 
het ding werkt? Dat gaat Wiep 
natuurlijk uitzoeken! Ze volgt 
de instructies en POEF! haar 
plastic speelgoednijlpaardje 
wordt levensgroot en komt bij 
haar logeren. Wat gezellig! Maar 
de volgende dag verdwijnt hij 
weer en wat heeft hij een troep 
achtergelaten... Ook de andere 
logees van Wiep maken er maar 
een rommeltje van. Dan krijgt 
papa er genoeg van en gebeurt er 
iets wat niemand had verwacht!

Oirik is schrijver, illustrator en 
ontwerper, die onder andere werkt 
voor de Kinderboekenweek en De 
Nationale Voorleesdagen. Eerder 
schreef hij de serie Dickie & Giga 
(Gottmer), het prentenboek Jan, de 
Onderjebedkijkman (Gottmer) en 
illustreerde hij de serie Simon de 
Schaker (FC Klap). Owen en de dingen 
die niemand zag, een spannend 8+-
boek, verscheen in 2022. In het najaar 
van 2023 verschijnt zijn grappige, 
absurde prentenboek Het ding met 
knopjes.

t i t e l  Het ding met knopjes (en een gele pyjama) | au t e u r  Oirik
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  245 x 245 mm
o m va n g  40 blz. | i s b n  978 90 488 6931 2 | p r i j s  € 17,99
i s b n e-b o o k 978 90 488 6932 9 | p r i j s  e-b o o k  € 8,99
n u r  272 | v e r s ch ij n i n g s d at u m november 2023

‘Owen en de dingen die niemand zag zet de deuren open 
naar een nieuwe wereld, een wereld waarin veel te ont-
dekken en de bedenken valt: dat van spoken, geesten en 
hoeders! De doorzichtige mensen zijn overal om ons heen 
en Owen slaat de brug tussen beide werelden. [...] Span-
nend, grappig en vol fantastische twists.’  
Coolesuggesties.nl
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THE HOUSE OF BOOKS

Een meeslepende roman over een 
kleptomane hotelschoonmaakster
	Ê Een onvergetelijk hoofdpersonage met een interessante 
backstory

	Ê Een hartverwarmend verhaal over vriendschap

	Ê Perfect voor de fans van Ik ben Eleanor Oliphant van Gail 
Honeyman

	Ê Tv-rechten zijn verkocht

Senta Rich
Hotel 21

Noelle is een efficiënte en 
vriendelijke hotelschoonmaakster, 
een echte modelwerknemer. Of 
dat wil ze je laten denken. Het 
probleem is dat ze het niet kan 
laten om 'souvenirs' mee te nemen 
als ze aan het schoonmaken is. 
Tegen de tijd dat de hotelgasten het 
opmerken, is ze al lang verdwenen. 
Wanneer ze bij haar 21e hotel 
begint, is ze vastbesloten om haar 
recordtijd om niet verdacht te 
worden te verbreken. Maar haar 
nieuwe collega's steken een stokje 
voor haar plan... Hoe meer ze 
Noelle omarmen in hun hechte 
groepje, hoe moeilijker het wordt 
om onopgemerkt haar schatkist 
aan te vullen.

Senta Rich begon haar carrière als 
copywriter voor reclamespots. Nu 
is ze tv-maker voor de BBC, Amazon 
Prime en andere grote internationale 
netwerken. Ze komt oorspronkelijk 
uit Londen, maar woont nu in Dublin 
met haar man en zoon. Hotel 21 is 
haar debuutroman.

t i t e l  Hotel 21 | au t e u r  Senta Rich | v e r ta l i n g Nellie Keukelaar
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  320 blz. | i s b n  978 90 443 6683 9 | p r i j s  € 22,99
n u r  302 | v e r s ch ij n i n g s d at u m oktober 2023

‘Een grappig, aangrijpend en hartverwarmend verhaal over 
vrouwelijke vriendschap en kick-ass vrouwen. Ik vond het 
echt geweldig!’ Ruth Hogan, auteur van De bewaarder van 
gevonden voorwerpen

NETTE KAMERS, ROMMELIGE LEVENS.
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THE HOUSE OF BOOKS

Moord en mysterie op vakantie; 
voor fans van De Camino en 
Suzanne Vermeer
	Ê Claustrofobische setting: een cruise naar Antarctica

	Ê Amy McCulloch is de koningin van de avonturenthriller

	Ê Voor fans van Echo van Thomas Olde Heuvelt

	Ê McCulloch is avonturier en ervaringsdeskundige

Amy McCulloch
Middernacht

Wanneer haar leven in Londen 
uit elkaar valt, wordt Olivia 
uitgenodigd voor een cruise 
naar Antartica met haar vriend 
Aaron. Ze kan haar geluk niet 
op, niet eerder was Olivia op 
zo'n spectaculaire plek: enorme 
ijskliffen doemen voor het 
schip op, pinguïns duiken in 
de diepblauwe golven en de 
zon gaat nooit onder. Maar dan 
verdwijnt Aaron. En aan boord 
wordt een lichaam ontdekt. 
Olivia is omringd door mensen 
die ze niet kent, dus als ze er 
niet snel achterkomt wie ze kan 
vertrouwen is ze zelf misschien 
wel de volgende...

Amy McCulloch is opgegroeid in 
Canada, maar woont tegenwoordig 
in Londen. Ze is de auteur van 
kinder- en youngadultboeken, 
waaronder enkele internationale 
bestsellers. Ademloos is haar eerste 
thriller voor volwassenen en nu is 
daar Middernacht. Naast schrijven is 
bergbeklimmen haar grote passie. 
In september 2019 werd ze de jongste 
Canadese vrouw die de Manaslu 
(8000m hoog) in Nepal beklom, de 
zeven na hoogste berg ter wereld.

t i t e l  Middernacht | au t e u r  Amy McCulloch | o r i g i n e l e t i t e l Midnight 
v e r ta l i n g Erica Feberwee
o n t w e r p  Loudmouth | u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  352 blz. | i s b n  978 90 443 6257 2 | p r i j s  € 23,99
i s b n e-b o o k 978 90 443 6258 9 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99
n u r  332 | v e r s ch ij n i n g s d at u m november 2023

‘Een kandidaat voor Thriller van het Jaar.’ Sunday Express
 
Over Ademloos:

‘Een piekfijne, hooggespannen thriller. Geweldig.’  
Matt Haig

‘Adembenemend spannend, hoogst origineel en 
opwindend.’ Daily Express

‘Nagelbijtend spannend, ijzingwekkend en angstaanjagend.’ 
Claire Douglas

©
 Charlotte K
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MURROW

Een hartverscheurend boek 
over de oorlog van Ruslands 
beroemdste oppositiejournalist
	Ê Uniek perspectief: Gordejeva beschrijft talloze ontmoetingen 
en gesprekken met nabestaanden van zowel Oekraïense als 
Russische zijde  

	Ê In 2022 is Gordejeva de prestigieuze Anna Politkovskaja-prijs 
toegekend voor haar onhankelijke journalistiek

	Ê Neem mijn verdriet weg wordt geprezen door 
Nobelprijswinnares Svetlana Alexijevitsj, de Russische 
schrijver Ljoedmila Oelitskaja en Dmitri Moeratov, winnaar 
Nobelprijs voor de Vrede in 2021

	Ê Het boek is met geweldige pen geschreven: in een directe 
stijl, vol empathie, en maakt de impact van de oorlog op 
mensenlevens zeldzaam invoelbaar 

	Ê Gordejeva komt in oktober naar Nederland ter promotie van 
haar boek, veel persaandacht verwacht

Katerina Gordejeva
Neem mijn verdriet weg

Neem mijn verdriet weg maakt 
de gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne op een zeldzame 
manier invoelbaar. Het boek 
bevat talloze getuigenissen 
die journalist Katerina 
Gordejeva sinds de Russische 
invasie van 24 februari 2022 
optekende. Maandenlang 
voerde zij dieptegesprekken met 
vluchtelingen en nabestaanden, 
zowel aan Oekraïense 
als Russische zijde. Deze 
ontmoetingen beschrijft zij in 
een heldere, directe stijl. Het 
resultaat is een monumentale 
vertelling die  een onuitwisbare 
indruk op de lezer achterlaat.  

Katerina Gordejeva is Ruslands 
beroemdste onafhankelijke 
journalist. De reportages en 
interviews die zij op haar Youtube-
kanaal publiceert worden door 
miljoenen mensen bekeken. 
In 2022 is Gordejeva de Anna 
Politkovskaja-prijs toegekend voor 
haar journalistiek. Een maand 
later bestempelden de Russische 
autoriteiten haar als ‘buitenlands 
agent’. Gordejeva woont in Letland. 

t i t e l  Neem mijn verdriet weg. Stemmen uit de oorlog | au t e u r  Katerina Gordejeva
o n t w e r p  Riesenkind |u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  356 blz. | i s b n  978 90 488 7033 2 | p r i j s  € 23,99 | i s b n e-b o o k 978 90 488 7034 9
p r i j s  e-b o o k  € 12,99 | n u r  320 | v e r s ch ij n i n g s d at u m oktober 2023

‘Lees dit boek. Het leert je ontzettend veel onver-
wachts over mensen, en tegelijkertijd over het leven.’                                                                        

Svetlana Alexijevitsj, Nobelprijs voor Literatuur 2015

©
 O

lga Pavolga

© Riesenkind, 14 april 2023

Sobere typografie in lettertype Walbaum.
Sfeer:

• Journalistiek
• Persoonlijke verhalen
• Aangrijpend

Katerina Gordejeva
Neem mijn verdriet weg
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LEBOWSKI

Carry Slee kijkt liefdevol terug op 
haar onstuimige kindertijd
	Ê Door vragen van Özcan Akyol ging Carry Slee voor het 
eerst echt schrijven en nadenken over haar vader:  
Zijn jongen is het ontroerende resultaat

	Ê Een oprecht en bijzonder verhaal over 
gezinsverhoudingen

	Ê Over haar moeder schreef Carry Slee eerder de 
bestseller Moederkruid, waar meer dan 200.000 
exemplaren van zijn verkocht

Carry Slee
Zijn jongen

Vader Slee heeft het eeuwige leven. 
Dus dat hij nu overleden is, zal wel 
weer een van zijn grappen zijn. 
Terwijl Carry Slee halsoverkop 
naar haar moeder rijdt om 
te achterhalen of het nieuws 
inderdaad klopt, blikt ze terug 
op haar jeugd waarin diezelfde 
moeder een grote rol speelde. Maar 
hoe dichter ze bij haar ouderlijk 
huis komt, hoe meer haar vader 
op de voorgrond treedt, met al zijn 
verschillende gezichten. 
 
Zijn jongen is een ontroerend, 
oprecht verhaal over 
gezinsverhoudingen, de rollen 
die we aannemen voor wie we 
liefhebben – en je eigen identiteit 
omarmen.

Carry Slee is de bekendste 
kinderboekenauteur van Nederland: 
hele generaties zijn met haar 
kinderboeken opgegroeid.  
Ze schreef ook meerdere boeken voor 
volwassenen, o.a. het succesvolle 
Moederkruid in 2001, dat genomineerd 
werd voor de ns Publieksprijs.  
Van haar werk werden meer dan 
vijf miljoen exemplaren verkocht 
en een aantal van haar boeken werd 
succesvol verfilmd.

t i t e l  Zijn jongen | au t e u r  Carry Slee
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  320 blz. | i s b n  978 90 488 6819 3 | p r i j s  € 22,99
i s b n e-b o o k 978 90 488 6820 9 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99 
n u r  301 | v e r s ch ij n i n g s d at u m september 2023

Papa kon altijd heel goed troosten als je pijn had. 
‘Gaat het?’ vroeg hij na een tijdje. 
‘Ja,’ zei Els. 
Papa stond op. Hij gaf Els een nachtkus. ‘Lekker slapen.’ 
Mij aaide hij over mijn haar. ‘Jij ook lekker slapen, jongen 
van me.’ 

©
 Keke Keukelaar
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LEBOWSKI

Dit boek laat je vol verwondering 
opnieuw naar de wereld om je 
heen kijken
	Ê Jonathan Franzen meets Dave Eggers: MacInnes schrijft 
groots en meeslepend

	Ê Schotse roman met een speciale rol voor Rotterdam: de 
hoofdpersoon groeit op aan de Maas  

	Ê Enorme kanshebber op grote prijzen/nominaties

	Ê MacInnes komt naar Nederland voor pers & events

	Ê Van kilometers diep in de oceaan tot in de oneindige 
binnenwereld van een ambitieuze vrouw

Martin MacInnes
Overgave

Het verkennen van de wereld 
met de verwondering & eerbied 
die we gewoonlijk voor de 
sterren reserveren: Overgave is 
een empathisch, onderzoekend 
verhaal dat naar buiten reikt 
om de grootste vragen van ons 
bestaan het hoofd te bieden, en 
naar binnen kijkt om de kleinste 
details van het menselijk hart te 
belichten.  
 
Martin laat zien – hoe ver weg 
we ook zijn en hoe erg we de 
hoop ook hebben verloren – dat 
we altijd zullen proberen terug 
te keren naar de mensen en 
plaatsen die we thuis noemen.

Martin MacInnes (1983) is een Schotse 
auteur. Eerder schreef hij Infinite 
Ground en Gathering Evidence. Hij 
won de Somerset Maugham Award, 
de Scottish Book Trust New Writers 
Award en de Manchester Fiction 
Prize. In 2021 werd hij door The 
Guardian/British Council uitgeroepen 
tot een van de tien schrijvers die de 
toekomst van het vk vormgeven. Hij 
woont in Edinburgh.Overgave is zijn 
derde roman. 

t i t e l  Overgave | au t e u r  Martin MacInnes | o r i g i n e l e t i t e l In Ascension 
v e r ta l i n g Theo Schoemaker, Els van Enckevort
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  150 x 217 mm
o m va n g  480 blz. | i s b n  978 90 488 6972 5 | p r i j s  € 23,99 
i s b n e-b o o k 978 90 488 6974 | p r i j s  e-b o o k  € 9,99  
n u r  302 | v e r s ch ij n i n g s d at u m augustus 2023

‘Verbluffend. Niemand anders schrijft zoals MacInnes, en 
dit magnifieke boek is zijn beste tot nu toe.’ The Guardian

‘Zijn werk is zo anders dan alle andere schrijvers van 
literaire fictie, en de uitkomsten zo interessant, dat hij dit 
voorjaar vast een kanshebber is voor Granta’s lijst met beste 
Britse romanschrijvers.’ The Observer 

‘Een instant klassieker. Lees het en voel ontzag en verwon-
dering.’ Neel Mukherjee
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LEBOWSKI

Een liefdesverklaring aan onze 
lievelingsboeken!

Verrassende kijk op de rol van boeken in ons leven: 
Zoltan leest seculiere boeken alsof het heilige teksten 
zijn

Zoltan is mede-oprichter van de succesvolle podcast 
Harry Potter and the Sacred text, met 9 miljoen 
downloads per jaar

Waarom zou je van je lievelingsboek niet een 
handleiding voor het leven maken? 

Zoltan heeft een bijzonder persoonlijk verhaal: ze is de 
kleindochter van vier Auschwitz-overlevenden, iets wat 
haar schrijven heeft beïnvloed

De boeken die Zoltan noemt, zijn bekend bij en geliefd 
door een groot publiek – (Harry Potter, Jane Eyre, Little 
Women, The Great Gatsby)

Vanessa Zoltan
Boeken voor de ziel

Onze lievelingsboeken houden ons 
gezelschap en helpen ons betekenis 
te vinden in een chaotische wereld. 
In dit originele boek neemt de 
atheïstische Vanessa Zoltan ons 
mee en geeft ons geestelijke 
verzorging. Niet met een bijbel of 
een andere 'heilig boek' onder haar 
arm, maar met Jane Eyre. 

Met eeuwenoude leestradities in 
het achterhoofd, kijkt ze opnieuw 
naar geliefde verhalen om zo meer 
te ontdekken over het trauma 
dat ze geërfd heeft van haar vier 
grootouders, die Auschwitz hebben 
overleefd. Maar dit verhaal gaat 
ook over jou, over hoop en over 
de bijzondere rol die jóúw boeken 
spelen.

Vanessa Zoltan heeft Engelse 
literatuur gestudeerd en is de 
oprichter van Not Sorry Productions. 
Ze maakt verschillende podcasts 
over boeken, waaronder over Harry 
Potter. Ze is de kleindochter van 
vier Auschwitz-overlevenden en 
identificeert zich als atheïst, Joodse 
vrouw en humanist. Boeken voor de 
ziel is haar eerste boek.

T ITEL Boeken voor de ziel | AUTEUR  Vanessa Zoltan
ORIGINELE T ITEL Praying with Jane Eyre | VERTAL ING Maaike Harkink
UIT VOERING  Hardback | FORMA AT  135 x 210 mm
OMVANG  288 blz. | ISBN  978 90 488 6936 7 | PRIJS  € 22,99
ISBN E-BOOK 978 90 488 6938 1 | PRIJS E-BOOK  € 9,99
NUR  320 | VERSCHIJN INGSDATUM oktober 2023

‘Fijnzinnig geschreven, prettig uitwaaierend naar haar 
eigen worstelingen, en bijzonder aansprekend voor mensen 
die graag boeken lezen.’ Susan Smit

H
arrison Becker
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HOLLANDS DIEP

Een unieke en intrigerende roman 
over een vrijstaand huis in de 
bossen van New England
	Ê Van De wintersoldaat werden meer dan tienduizend 
exemplaren verkocht

	Ê Daniel Mason schreef eerder het veelgeprezen en 
goedverkochte De Pianostemmer

	Ê De meest ambitieuze vertaalde roman van het najaar

Daniel Mason
North Woods

Wanneer twee jonge geliefden 
ontsnappen uit een puriteinse 
kolonie, beseffen ze niet dat 
hun eenvoudige blokhut de 
thuisbasis zal gaan vormen 
voor een uitzonderlijke reeks 
bewoners. Een hopeloos verliefde 
schilder, een oplichter, een 
rondsluipende panter, een 
wellustige bij: allemaal zien ze 
de mysteries van de noordelijke 
bossen onder ogen, en komen 
erachter dat het duistere, rauwe 
en mooie verleden nog steeds 
springlevend is.

Daniel Mason (1976) is auteur van de 
veelgelezen romans en bestsellers 
De wintersoldaat, De pianostemmer 
en Een ver land. Zijn werk is in 28 
talen vertaald en bewerkt voor 
opera en toneel. Tegenwoordig 
is hij hoofddocent Klinische 
Psychologie aan de Universiteit van 
Stanford, waar hij doceert aan de 
faculteiten Geesteswetenschappen 
en Geneeskunde. Hij woont met zijn 
gezin in de Bay Area, Californië.

t i t e l  North Woods | au t e u r  Daniel Mason | v e r ta l i n g Theo Schoemaker
u i t v o e r i n g  Paperback | f o r m a at  135 x 210 mm
o m va n g  320 blz. | i s b n  978 90 488 6928 2 | p r i j s  € 22,99
n u r  302 | v e r s ch ij n i n g s d at u m september 2023

Sara+H
oughteling
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HOLLANDS DIEP

De rechtszaak tegen 
oorlogsmisdadigers en de 
geboorte van het moderne Azië

Sterke links met onze eigen geschiedenis: een van de 
rechters was een Nederlander en ook de bezetting van 
Nederlands-Indië krijgt veel aandacht

Een totaalgeschiedenis van de oorlog in Azië en zijn 
nasleep

Bass is een absolute expert op het gebied van 
internationaal recht en tribunalen

Gary Bass
Het Tokyo Tribunaal

Na de atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki begon 
een vier jaar durende rechtszaak 
tegen de daders. Bass schreef 
het definitieve boek over de 
tegenhanger van het Proces 
van Neurenberg. Filmisch, 
diepgaand onderzocht en vol 
nieuwe vondsten.

Gary J. Bass is een Amerikaanse 
auteur en academicus. Hij 
is universitair hoofddocent 
internationale betrekkingen aan 
de Princeton School of Public and 
International Affairs van Princeton 
University. Hij is de auteur van 
de veelbekroonde boeken The 
Blood Telegram: Nixon, Kissinger, 
and a Forgotten Genocide, Freedom’s 
Battle: The Origins of Humanitarian 
Intervention, en Stay the Hand of 
Vengeance: The Politics of War Crimes 
Tribunals.

T ITEL Het Tokyo Tribunaal | AUTEUR  Gary Bass | ORIGINELE T ITEL Judgment at Tokyo
VERTAL ING Frans Reusink, Piet Dal, Bart Gravendaal
UIT VOERING  Hardback | FORMA AT  150 x 228 mm
OMVANG  800 blz. | ISBN  978 90 488 2952 1 | PRIJS  € 29,99
ISBN E-BOOK 978 90 488 2953 8 | PRIJS E-BOOK  € 9,99
NUR  680 | VERSCHIJN INGSDATUM oktober 2023
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CARRERA CULINAIR

Eenpansbijbel is het naslagwerk 
voor iedereen die makkelijk maar 
lekker wil eten
	Ê Nieuw deel in de reeks kookbijbels

	Ê Bestsellerauteur

	Ê Voor elke dag

Julius Jaspers
Eenpansbijbel

Een eenpansgerecht, de naam 
zegt het al, is een gerecht dat 
volledig uit één pan komt, dus 
geen garnituren kent, hooguit 
een smaakmaker ernaast (olie-
saus-crunch). In Eenpansbijbel 
ligt de nadruk op gemak, niet zo 
zeer op snelheid. Ondanks een 
pan zit in de meeste recepten de 
schijf van vijf. Weinig werk en 
vooral gezond!

Julius Jaspers (1962) opende na 
zijn eindexamen een restaurant in 
Frankrijk, was traiteur en cateraar 
in Amsterdam, gaf leiding aan het 
familiebedrijf Studio Bazar, en 
presenteerde RTL's Topchef. Hij stond 
aan de basis van de restaurants Julius 
Bar & Grill en Happyhappyjoyjoy.  Nu 
schrijft hij kookboeken, waaronder 
barbecuekookboeken.

t i t e l  Eenpansbijbel | au t e u r  Julius Jaspers
u i t v o e r i n g  Hardback | f o r m a at  155 x 210 mm
o m va n g  496 blz. | i s b n  978 90 488 7054 7 | p r i j s  € 34,99
n u r  440 | v e r s ch ij n i n g s d at u m oktober 2023

Meer dan 200 eenpansgerechten
Heldere how-to’s en technieken
Duidelijke stap-voor-stapfoto’s
Uitleg van benodigdheden en begrippen




